
Hollands Venetië, 

in Giethoorn, 

Vakantiepark Giethoorn.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Met Tendens, vakanties waar we vrienden worden. 

Code V1913A, van 5 t/m 12 juli 2019. 



Dit zijn de vakantievierders: 

 

Chantal en Marloes   Frieda    Ronald 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elske    Harry    Ineke 

 

Janny en Anneke zijn de begeleiders.  

 

 

 

 

 



Dag 1, vrijdag 5 juli. 

We beginnen natuurlijk in Arnhem, waar we vertrekken met Chantal, 

Marloes, Ronald, Elske en Harry. Ineke en Frieda komen bij ons in 

Giethoorn. Even een kopje koffie bij Tendens en dan op pad.  

Na een goede reis komen we aan 

in Giethoorn, waar we de bus op 

een parkeerterrein moeten 

zetten, en met de rollende 

koffers naar het Vakantiepark 

Giethoorn moeten lopen. Dat is 

een heel stuk, en het is ook al 

aardig warm geworden!!  We 

slalommen tussen de Chinese en 

Japanse toeristen door met onze 

koffers, de rest laten we nog wel 

even in de bus. 

Ineke en Frieda wachten al op ons, ze hebben al lekker koffie 

gedronken. 

Met z’n allen gaan we naar ons huis voor deze week, een groot huis 

boven op de botenstalling, een trap op, en dan zijn we op ons balkon, 

het huis heeft een prachtig uitzicht op het meer, De Bovenwijde. Na 

inspectie van het huis worden de kamers verdeeld, en gaan we de 

boodschappen, en andere spullen die nog in de bus liggen ophalen. 

We nemen 3 karretjes van het park mee, daar kunnen we alles indoen, 

en rijden zo weer terug. We hebben wel de hulp nodig van een paar 

sterke jongens want we kunnen echt die karren niet over het 

bruggetje duwen!  

 

 



 

Na het inrichten van de slaapkamers gaan we eten, vandaag vlinder-

pasta met salade en vla en yoghurt toe. Daarna nog even een kopje 

welkomskoffie drinken op het terras van ons park, en dan gaan we 

maar eens naar bed, want het was een vermoeiende dag met al dat 

reizen en sjouwen met onze spullen. 

 

 

Ons vakantiepark Giethoorn, 

met veel zwanen, ooievaars en 

eenden. 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 2, zaterdag 6 juli. 

Om een uur of negen samen rustig aan ontbeten, de nacht was voor 

sommigen erg rommelig geweest, het moet altijd wennen, de eerste 

keer in een ander bed met andere mensen om je heen…. We zijn het 

dorp gaan verkennen waar zoveel toeristen naar toe komen, er zijn al 

veel mensen, Chinezen, Japanners en veel mensen uit het Midden-

Oosten. We lopen over allerlei bruggetjes wat af en toe best lastig is, 

en zien heel veel mooie huizen met heel veel hortensia’s, en heel veel 

bootjes op de grachten. We lachen om alle kunsten die de mensen in 

de bootjes maken, tegen de kant en tegen elkaar aanvaren, 

achterstevoren, en in file varen. Het is een leuk gezicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na de koffie en de lunch gaan we weer op pad, lopend naar de bus, en 

dan naar de Monnikenmolen in Sint Jansklooster. Dit is een nog 

werkende graanmolen, en er wordt ook diervoeder gemalen. Elske en 

Anneke durven de steile trappetjes op te klimmen en krijgen van de 

molenaar een goede uitleg. Janny gaat met de anderen thee en 

warme chocomel drinken in het café naast de molen, want het is 

ondertussen gaan regenen. De molen 

heeft deze naam omdat er vroeger, toen 

het klooster gesticht werd, de monniken 

een molen moesten hebben om hun graan 

te malen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



’s Avonds 

zijn we uit 

eten 

gegaan bij 

Smits’ 

Paviljoen, 

heel mooi 

gelegen 

aan het 

meer, en 

heerlijk 

eten met 

nog 

lekkerder 

toetjes!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 3, zondag 7 juli. 

We hebben allemaal lekker geslapen, dus kunnen het stuk naar de bus 

weer goed lopen. We gaan naar Nijeveen, bij een meertje met een 

strand is daar een festival dat heet: “Uit aan de Plas”. Alle mensen 

zaten op kleden en stoelen aan de picknick, wij hadden ook kleden 

meegenomen en allerlei lekkere broodjes, drinken en fruit. Het was 

lekker weer, er speelde een goede band, de Joint String Friends, ze 

brachten wereldmuziek, veel Iers, Schots en Balkan muziek. Ineke, 

Frieda en Anneke hebben nog gedanst op de mooie muziek. Elske was 

helemaal in de ban van de muziek en heeft vol bewondering zitten 

luisteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Er was ook een klimwand, en je kon van een hoge toren afspringen 

(natuurlijk wel aan een lijn gezekerd). Om 2 uur begon het 

“tobbedansen”, zoals ze het daar noemden, wij vonden het meer “ter 

land, ter zee en in de lucht”.  Mensen hadden allerlei bouwsels 

gemaakt en gleden van een schans af, en moesten dan zo snel 

mogelijk een bel luiden. Het was heel druk, maar erg leuk.  

Deze meneer schminkte ons voor de voetbal 

van vanavond, en sneed mooi de broodjes 

door!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om 4 uur weer naar huis, want we wilden t.v. kijken, naar de finale in 

het vrouwenvoetbal, Nederland tegen de U.S.A., (we hadden ’s 

morgens het huis al versierd met oranje ballonnen en wat slingers), 

jammer, Holland verloor van de Amerikanen met 2-0.  

Het was wel heel leuk dat verschillende van jullie nooit naar voetbal 

keken, maar deze wedstrijd hebben we met z’n allen zitten kijken, 

lekker met door Anneke en Ronald gebakken kwarktaart.  

Na het avondeten, courgettesoep, tartaartjes, gebakken aardappels, 

bloemkool en snijbonen, en een toetje voor de mensen die nog plaats 

hadden, hebben we gekaart, gepuzzeld en memory gespeeld. Frieda 

zat lekker te lezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 4, maandag 8 juli. 

Na het ontbijt weer op weg naar St.Jansklooster, deze keer naar het 

bezoekerscentrum van Natuurmonumenten De Wieden. Een gebouw 

met prachtige tuinen eromheen, met veel bloemen, vlinders, bijen en 

andere beestjes. In het gebouw konden we naar verhalen luisteren, 

leuke dingen ontdekken, en natuurlijk koffie drinken. Ze hadden er 

ook een mooie winkel bij, boekjes, jams en andere leuke cadeaus, dus 

er werden mooie spulletjes gekocht….. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om een uur of 2 

zijn we naar 

Steenwijk 

gereden waar 

we broodjes 

hebben gegeten 

bij Bakker Bart, 

kaarten gekocht 

en nog lekker 

hebben 

gewinkeld. ’s 

Avonds aten we stamppot andijvie met spekjes, en met champignons. 

Later speelden Ineke, Harry, Chantal, Marloes, Elske en Anneke 

yahtzee. Het was heel spannend, wie zou er winnen??? Met een 

glaasje wijn erbij rolden de dobbelstenen nog beter…… 

 

 

 



Dag 5, dinsdag 9 juli. 

Vroeg ontbijten, want we 

gaan om kwart voor 10 al 

met de overdekte boot door 

de grachten en over het 

meer bij Giethoorn varen, 

dan is het nog lekker rustig 

en kan je op je gemak naar 

alle mooie huizen en tuinen 

van Giethoorn kijken. 

Schipper Willem vertelde 

veel over hoe vroeger de boeren in Giethoorn met hun punters koeien 

en hooi vervoerden, en hoe het leven toen was. Het was leuk om 

onder alle bruggetjes door te varen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de koffie en de lunch op ons balkon zijn we weer in de bus gestapt 

om naar de Witte Hoeve te rijden. Daar is een midgetgolfbaan. De 

baan was hier en daar wel een beetje stuk, maar er werd toch goed 

geslagen. Er waren heel fanatieke mensen, kijk maar naar deze foto’s. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daarna weer met de bus naar de 

parkeerplaats, een heel stuk lopen, naar 

Café De Fanfare, het was tijd voor een 

“boeren” High Tea, soepje, belegd brood, 

kaas, pasteitje en allerlei zoetigheid, met 

natuurlijk thee en koffie. Poeh, poeh, 

helemaal vol zijn we naar huis “gerold”, 

daar hebben we eerst uitgebuikt, en zijn 

daarna weer actief geworden. Janny ging 

met Ronald domino spelen, Chantal en 

Anneke zijn met de poesjes-puzzel 

begonnen, en Janny ging ook nog een potje 

pesten met Ronald, Harry en Marloes. De 

anderen zaten fijn op de bank te lezen. 

Weer een mooie dag voorbij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 6, woensdag 10 juli. 

’s Morgens bleven we in Giethoorn, we gingen naar het museum, dat 

heet ’t Olde Maat Uus. Daar kregen we een rondleiding door een 

meneer die van alles vertelde over het leven vroeger in Giethoorn, er 

waren veel oude klederdrachten, spelletjes, en ook woonkamers en 

keukens nagebouwd. Ook was er een film uit 1940 / 1950, die we met 

z’n allen bekeken over Giethoorn. Buiten zaten 3 dames en een heer 

in klederdracht “kniepertjes” te bakken, heel dunne koekjes, die erg 

lekker smaakten! Buiten konden we ook met stelten lopen, en andere 

oude spelletjes van vroeger doen. We werden bekeken door 3 

ooievaars op een hoog nest.  Dit was een interessant uitje voor ons.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



’s Middags reden we naar Genemuiden, daar was een jaarmarkt. Er 

werd weer van alles gekocht, oorbellen, boeken, ringetjes, kaarten en 

zelfs een waterkoker. Er stond een man met een gitaar die voor 

Ronald een lied ging zingen van John Denver, Country Rose. We 

hebben in een kring met hem meegezongen, dat klonk heel mooi. Na 

de chocomelk en koffie op een terrasje wilden we in Giethoorn 

pannenkoeken gaan eten, maar helaas, 

na 5 uur wordt er daar geen pannenkoek 

meer gebakken. Gelukkig had Anneke ’s 

morgens bij het boodschappen doen 

pizza’s meegenomen voor donderdag, 

die hebben we dus maar opgegeten met 

een grote bak salade erbij, en alle 

toetjes die nog in de koelkast stonden 

zijn ook opgegeten.  

’s Avonds weer spelletjes gedaan, 

Chantal heeft de poezen puzzel 

afgemaakt, en iedereen was moe en 

ging op tijd naar bed.  



Dag 7, donderdag 11 juli. 

Onze laatste dag…… en het regent heel hard, dus deze ochtend rustig 

aan gedaan, ontbeten, alvast wat spullen gepakt, koffie gedronken en 

spelletjes gedaan. Harry heeft een prachtige puzzel gemaakt.  

Maar om 12 uur was het weer droog, toen zijn we naar de 

pottenbakkerij gegaan naast ons vakantiepark, daar zijn weer mooie 

souvenirs gekocht, en ook bij De Oude Aarde daarnaast, daar 

verkopen ze edelstenen en mineralen. Er stonden heel veel mooie 

stenen, je kon er natuurlijk ook weer veel kopen, 

en ook kristal bollen kraken, dat waren ronde 

stenen, waar dan ook weer kristallen en 

mineralen in zaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Langzaam aan liepen we naar restaurant De Rietstulp, waar we om 2 

uur eindelijk onze pannenkoeken gingen eten, ons ijsje toe hebben we 

bij de Italiaanse ijssalon gehaald. 

Janny ging nog even shoppen met Chantal, Marloes en Elske, en 

Anneke ging met de anderen naar huis, fijn op het terras zitten en wat 

drinken.  Om 6 uur een broodje met gebakken eieren gegeten, en 

daarna bingo gespeeld in het restaurant van ons park. Onze tafel won 

veel prijzen, we hadden de goede bingo-kaarten. Vooral Marloes won 

mooie dingen!   

 

 

 

 

 

 



Na de bingo hebben we thuis de vakantieherinneringen uitgedeeld, en 

na een laatste glas drinken op tijd naar bed, want morgen is het vroeg 

op.  

Dan worden Ineke en Frieda om half 10 / 10 uur opgehaald bij de 

receptie, en rijden Janny en Anneke met de andere gasten weer naar 

Veenendaal en Arnhem.   

Wij hebben met jullie een heel fijne vakantie gehad, jullie waren een 

prettige, leuke groep, iedereen ging goed met elkaar om, 

dus…BEDANKT allemaal. 

Janny en Anneke. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


